


WIJ GEDENKEN 
 
 

 Raf Asselman, echtgenoot van Hilda De Leebeeck, 
Schoonbroer van KWB’er Theo Teugels, 
Nonkel van KWB’er Walter Teugels 
 

KWB’er Jos Janssens, echtgenoot van Nicole Heyvaert 
 

            
 

†  In memoriam Jos Janssens 
 
Een sympathieke en vriendelijke man zo is 
Jos gekend in Merchtem, altijd bereid om een 
hand toe te steken. In 2014 sloot Jos aan bij 
onze KWB-afdeling. Samen met zijn vrouw 
Nicole kwam hij regelmatig een pintje  drinken 
in het lokaal, genietend van het gezelschap 
van zijn vrienden en om samen een praatje te 
maken. Jos kreeg een tweetal jaar geleden 
minder goed nieuws na een controle in het 
ziekenhuis. Kranig heeft hij zijn ziekte 
gedragen gesteund door zijn vrouw en 
kinderen. In het palliatief centrum in Asse  zei 
hij me ‘joeng ze hebben de Jos klein 
gekregen maar ik heb een mooi leven gehad 
en dat geeft me voldoening’. Jarenlang heeft 
Jos kilometers afgelegd met zijn vrachtwagen 
om goederen te vervoeren. 

 

Hij was vanuit de Koninklijke Muziekvereniging Concordia, de Fanfare, nu Muzico, 

een  bestuurslid die zich ook inzette voor ons parochiaal eetfestijn als tapper van 

dienst. Jos, als wijkmeester zal ik de maandelijkse babbels missen. Je was een man 

met het hart op de juiste plaats en bovenal een familieman. KWB biedt de familie hun 

oprecht medeleven aan. Veel sterkte! 

 

********************************* 
 

Veerkracht 
 

Probeer vandaag 

wat gisteren niet kon. 

En als het avond wordt 

zoek dan een plek 

om even achterom te zien. 

Altijd sta je een stapje verder. 

Veerkracht groeit voetje voor voetje. 
 

Kris Gelaude 

 



KWB wordt RAAK!  

 
 
Tijdens de tweede wereldoorlog voelden oud Kajotters de behoefte om hun engagement, dat 

ze in de jeugdbeweging van Mgr. Cardijn de (V)KAJ opgenomen hadden, voort te zetten in 

de Katholieke WerkliedenBond later herdoopt tot de Kristelijke WerknemersBeweging. 

Tijdens de oorlogsjaren en ook nadien kwamen mannen samen om, onder andere, houten 

speelgoed te maken voor hun kinderen. Dit staat in onze archieven geschreven…. 

Nu, na zoveel jaren van beweging maken, van mensen samenbrengen, geïnspireerd vanuit 

een Christelijk engagement en met veel waarden van medemenselijkheid, verbondenheid 

ook over de hele wereld via wereldsolidariteit hebben de huidige bestuursleden van KWB 

nationaal het nodig geacht om onze KWB een andere naam te geven namelijk RAAK. 

KWB Merchtem had daar in feite geen nood aan. Waarom veranderen van naam hoorden we 

menigmaal opperen door het bestuur en de wijkmeestersploeg? Onze gedelegeerde 

bestuurder vertelde in zijn toespraak dat bij een groot deel van de bevolking KWB, en zeker 

de inhoud van de letters, niet gekend was. Waarvoor staan die letters vroegen sommigen. 

Persoonlijk denk ik dat in Merchtem ook een deel van de inwoners gaan suggereren/denken 

dat we de Koninklijke WielrijdersBond zijn of nog andere woordspelingen .Maar we mogen 

toch, zonder pretentieus te zijn, zeggen dat KWB in Merchtem één van de grote sociale 

bewegingen is die ook parochiaal en in zone ‘De Bron’ zeer goed meewerkt aan de 

initiatieven die onze parochie organiseert. 

Of die naamsverandering nu echt veel verandering gaat inhouden spreekt het nationaal 

bestuur zelfs tegen. Alleen de façade wordt opnieuw geschilderd… nieuwe vlaggen, nieuwe 

kleuren, een ander logo…..dus heel wat kosten op het sterfhuis en we spreken nog niet over 

de firma (Choco) die al die gesprekken en voorstellen heeft bestudeerd. Wat zou het 

prijskaartje hiervan zijn? 

De nationaal gedelegeerde bestuurder bevestigde in zijn, goede eindspeech, dat de inhoud, 

de waarden en het gedachtengoed van KWB ook in RAAK zullen blijven.  

Laat ons rustig de toekomst afwachten, niet zomaar negatief of rebels tegen deze 

naamverandering gaan reageren maar kijken naar wat Raak Nationaal ons in de toekomst 

gaat aanbieden. Het onderschrift onder RAAK spreekt meer aan ‘Beleef meer!’. Samen 

kunnen we veel in onze gemeente, onze parochie, in onze buurt. 

We gaan in Merchtem op de basis die door velen voor ons werd gelegd verder bouwen aan 

een fijne leefgemeenschap waar iedereen met zijn talenten aan bod mag en kan komen. Een 

vriendengroep die samenkomt in allerhande activiteiten van ontspanning, vorming en sport 

en zich daar echt goed bij voelt. 

Een nieuw werkjaar is in september opgestart en er staan veel activiteiten te wachten op 

jouw aanwezigheid en daar wil het bestuur en de wijkmeesters alles voor doen!  

Leve KWB, leve Raak  

Norbert 



Corrida



Met de corrida van KWB wordt Merchtem kermis geopend 
 
➢ Dat het regenweer bij de start van de loopwedstrijden goed was voor de lopers 

‘zuurstof in de lucht’, voor de toeschouwers waren de paraplus nodig. 
➢ Dat er heel veel lopers waren van prille jeugd tot volwassenen. 
➢ Dat Geert, de organisator, een beetje nerveus was maar alles liep op  wieltjes. 
➢ Er veel medewerkers waren die dit evenement mogelijk hebben gemaakt 

waarvoor onze grootste waardering. 
➢ De uitslagen staan allemaal netjes op de website met dank aan Johan. 
➢ Prachtige prijzenpot waar Chantal voor zorgde. 
➢ Dat iedere deelnemer onze felicitaties verdient . 
➢ Dat bewoners van Orchidee de 3 km al stappend hebben afgelegd, fantastisch!! 

 

 

Kermis zondag: en we hebben winnaars    
 

 

Op kermiszondag werd de wedstrijd 
voor de zwaarste, zoetste paprika 
gewonnen door Liam Ringoot met een 
exemplaar van maar liefst 175 gram. 
 
De prijs voor de zoetste paprika ging 
naar Ellie Ghijselinck, die een zoete 
paprika met lekkere choco versierde 
met een mooie paardenstaart. 
 

De prijs voor de creatiefste originele zoete paprika ging naar kunstenares Evy 
Callebaut met het werk De “Toekan die niet opengaat”, op een schotel van zoet. 
Ook dit jaar werd een prachtig gedichtje geschreven door Norbert Kemels waar de 

olympische gedachte ons vol zoetigheid samenbracht. 

De wedstijd “schiet Raak”, waarbij de deelnemers zoete paprika’s dienden af te 

schieten met waterpistaal werd gewonnen door: 

✓ In de categorie mannelijke knallers: Marc Demeyer 

✓ In de categorie vrouwelijke knallers: Lies Kemels 

✓ In de categorie kinderen: Mil Scheirlinckx 

 

 

Het hindernissenparcours werd een 40 tal 

keer volledig correct afgelegd, daar waren 

het de durvers en atleten die zich volledig 

konden uitleven. De grote winnaars van de 

dag waren alle aanwezigen die een leuke 

voormiddag beleefden.  

’s Avonds werd er bakharing met ajuinsaus, een echte lekkernij, verkocht. Diegenen 

die last hadden van de graadjes konden zelfs een hamburger verkrijgen. Dit alles 

werd klaargemaakt door de mannen van d’en Eifel. 

 



Maandag: kampioenendag 

• De 78 deelnemers die begonnen aan het petanque spelen hebben er een 

spannend tornooi van gemaakt 

• Winnaars werden Janne Robberechts, Eric Laminé en Wim de Mulder. Ze 

versloegen in de finale Andy Bockstaele, Dirk Carpels (KWB’er) en David 

Cornelis. Derde werd de ploeg van Chris Van Hamme en de KWB’ers Kenny 

Gabriëls en Piet Van den Borre. 

• Bij het dartsen schreven 40 deelnemers zich in. Winnaars werden Dirk De 

Vleminck (KWB) en Rik Vandenbroeck, voor Seppe Abbeloos(KWB) en Koen 

Cleymans en derde werden Jeroen Van Hoeck en Ruben Kemels (beiden 

KWB). 

• Menige dames en heren waagden zich aan het kaartspelen zowel wiezen, 

pandoeren als hartenjagen werden gespeeld. Prachtige dag. 

 

 

Dinsdag: genieten en feesten 

• Kermiscafé met DJ Eddy. Lekkere boterhammen en veel ambiance. In de 

namiddag een schitterend en gesmaakt optreden van de jeugdharmonie Sint 

Cecilia. 

• Demi Sec moest spijtig genoeg starten wanneer de regen met bakken over het 

parochieplein viel. Duk had meer geluk en het plein liep nagenoeg vol met een 

enthousiast publiek. De avond werd afgesloten met de DJ’s Boost en 

Soundcheck. 

• Misschien iets minder volk door het mindere weer en wat minder drank 

verkocht 

 

 

 

MAAR: een fameuze dikke merci aan al de helpende handen. Het was prachtig 

te mogen zien hoe vele KWB’ers zich hebben ingespannen om dit 

kermisgebeuren te doen slagen. PROFICIAT! 
 



Kermis



 

Geboorte 
  

 

Welkom aan Senna Flieberg zoontje van KWB’er Wladimir en Jolien 
Flieberg – De Mesmaeker. Senna wordt een goede speelkameraad voor 
zijn zusje Hannelore. Proficiat aan de ouders. 

 
 

 
 

Trouw  
 

  
KWB’er Senne De Bruyn en Sandy Robberechts gaven elkaar het ja-
woord. We wensen hen het allerbeste toe in hun huwelijk. 
 

 
 
 

Fietstocht  
 
 
Met 19 dappere (hmhm) fietsers vertrok Luc Raeymaekers als gids op 
het kerkplein. Mooie route van ongeveer 32 km met een tussenstop aan 
de brug van Tisselt. Wateroverlast, afgeknapte takken, zelfs 
omgewaaide bomen en een dreigende regenlucht werden getrotseerd. 
Bij KWB’ers Jos en Tim van café Vrijdag werd er afgesloten en genoten 
we van de belegde broodjes die Luc Van Campenhout ‘naar eigen 
zeggen’ zelf had klaargemaakt. Bedankt Luc en Dimitri voor de veiligheid 
onderweg 
 

 

Kaartkampioenschap wiezen                               

 
Hierbij de data van de kaartavonden die doorgaan in het KWB-lokaal om 20 u. 
 
11 oktober 2024 
15 november 2024 
6 december 2024 

10 januari 2025 
14 februari 2025 
7 maart 2025 

 
Finale op 11 april 2025 

 



 
 

Bezoek wijndomein Pres De Gand  
 
Vrijdag 27 september  
 
 
Vertrek aan de werkman om 19 u. met de bus. 
Prijs : 20 euro 
 
Plaatsen zijn beperkt : inschrijven kan tot 20 september (maar wees er snel bij) 

via mail tav frans.robberechts@kwbmerchtem.be en mits betaling van 20 euro 

op rekeningnummer BE 707995 5005 0525 met vermelding van uw naam en 

bezoek wijndomein. 

 
Deze wijngaard is gelegen in de Vlaamse Ardennen, waar op 5 ha, vol met passie, 
druiven geteeld worden  en waar je van een onvergetelijke wijnbeleving kan 
genieten. 
 
 
 

We krijgen er een rondleiding +  degustatie van 1 
mousserende , 2 witte en 2 rode wijnen……. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wistjes 
 

• Dat KWB’er Koos Van Nierop gevierd werd voor zijn jarenlange inzet als 
vrijwilliger voor het ophalen van groenten en fruit voor de voedingswinkel van het 
OCMW (gelezen in Nieuwstraat 1, het gemeentelijk infoblad). Proficiat Koos. 
 

• We hebben op Ring TV nog een super vrijwilliger gespot nl. KWB’er Jan Coppin 
gaat in zijn vrije tijd een hand toesteken in de plantentuin in Meise. Tof Jan. 
 

• Wellicht zijn er in onze KWB-afdeling nog vele vrijwilligers die in hun vrije tijd zich 
inzetten voor het goede doel, gratis voor niks en die aan hun inzet veel 
voldoening en deugd overhouden. Wordt de wereld dan een stukje beter, geen 
twijfel!!!! 
 

• Op het petanquetoernooi belt er een deelnemer naar zijn vrouw omdat zijn gsm 
plat is; ‘vrouw breng eens de ladder mee als ge naar hier komt’. Hij had een 
dubbele d getypt en inderdaad vrouwke kwam af met een ladder ipv een lader! 
Leuk hé 

mailto:frans.robberechts@kwbmerchtem.be


Gespreks- en infoavond: 
 
waarom verkiezingen... 
 

Vrijdag 20 september 
20 u. KWB-lokaal 
 
Politiek is te belangrijk om alleen aan politici over te laten. 
Stemmen voor de gemeenteraad is niet langer verplicht... waarom zouden we dit dan 
nog doen? 
 
Bart Legroux geeft ons een verfrissende kijk op verkiezingen/stemmen/politiek. 
 
Met gratis consumptie voor elke aanwezige! 
 
 

 
 

Pingpong of tafeltennis 
 
Het pingpong of tafeltennisseizoen gaat van start. 

Iedere donderdag vanaf 26 september 2024. 

De eerste opslag vanaf 20.30 u. in de kleine zaal van de sporthal. 

Hou je conditie in orde, zelfs beginners komen hier aan bod. Waag je kans!! 

 
 
 

 
 
 

Zeker ook de moeite 
 

Vierde Pép Lib expeditie op 22 september 2024 
 
Deel 1:  
 

Tentoonstelling over de projecten die al gerealiseerd zijn in HaÏti. 
Vernissage op zaterdag 21 september om 20 u; in het August  De Boeckhuis. 

Deel 2: 
 

Wandeling van 4– 8  of 13 km ten voordele van duurzame landbouwprojecten 
in Haïti.  Doe mee aan deze sportieve expeditie en ontdek de landelijke 
omgeving van Merchtem terwijl je een belangrijke zaak steunt.  
Start eindpunt: zaal ’t Vijverdal. Meer info vzwpeplib@gmail.com. 
 

Deel 3: 
 

Vanaf 16 u. kan iedereen, ook niet wandelaars, aanschuiven aan het buffet. 
Van harte welkom! 

 

 

 

mailto:vzwpeplib@gmail.com


“Stadsbezoek” van KWB aan gemeente DILBEEK op 21 juni 2024 

 
Een luxe-autocar – er was plaats voor 50 man – bracht 26 geïnteresseerde KWB-ers  
naar Dilbeek (waar Vlamingen nog steeds thuis zijn)…Dilbeek heeft wel wat 
bezienswaardigheden, en daarvoor is de website  https://www.visit-dilbeek.be  een 
goed vertrekpunt. Maar dan mis je natuurlijk de meerwaarde van de “couleur locale”, 
die ons door de Dilbeekse gids Jean-Pierre Van Cauwelaert, met veel verve werd 
gegeven. 
 
Eerste stop was de watermolen in deelgemeente Sint-Gertrudis Pede, de 
“pedemolen”. Het is de enige nog werkende watermolen. Er worden dus af en toe 
maaldemonstraties gegeven, maar er is ook nog de hondenmolen, het Molencafé, 
soms zijn er ook bakdemonstraties. Alle verdere info: https://www.visit-
dilbeek.be/pedemolen 

 
Een bezoek (met bijpassende proeverij)  aan de ambachtelijke familiebrouwerij 
KESTEMONT kon niet ontbreken. Sinds 2017 is de volledige site aangeduid als 
beschermd monument en sinds 2021 als bouwkundig erfgoed. 
 
Dan ging het verder via (of liever “onder”) het indrukwekkende spoorwegviaduct in 
Itterbeek “ de zeventien bruggen”, dat dateert uit het interbellum (1929), is 520 m 
lang en tussen 18 en 22 m hoog. Gebouwd kort na de oprichting van de NMBS, toen 
goederentransport via de spoorweg op een hoogtepunt zat. Het blijft nu nog een 
belangrijke verbindingsas met Brussel. Reden waarom in het kader van het 
Gewestelijk Expresnet, de sporen werden verdubbeld van 2 naar 4. Daarvoor werd 
de brug verbreed (na heel wat studiewerk), door op  de bestaande pijlers een witte 
golvende constructie aan te bouwen (ga dat zien, ga dat zien...). 
 
In Dilbeek en de bredere omgeving van het Pajottenland, kan  je ook het 
openluchtmuseum ontdekken met 19 reproducties van schilderijen van Pieter 
Bruegel de Oude. Ze staan opgesteld op plaatsen waar hij zijn inspiratie vond. Meest 
opvallend daarbij is het St-Annakerkje van Itterbeek, terug te vinden op het schilderij  
“ De parabel van de blinden” (1568). 
 
Meest in het oog springend in Dilbeek is “het gemeentehuis”. Oorspronkelijk is het 
een kasteel dat in opdracht van baron de Viron de Diéval werd gebouwd in 1862 door 
architect Jean-Pierre Cluysenaer, in Engelse neo-Tudorstijl. In het kasteel zit een 

https://www.visit-dilbeek.be/
https://www.visit-dilbeek.be/pedemolen
https://www.visit-dilbeek.be/pedemolen


jaarkalender verstopt: 365 vensters, 52 deuren, 12 torens, 7 trappen. Het werd in 
1923 door de gemeente Dilbeek gekocht. Momenteel heeft het vooral een 
ceremoniële en vergaderfunctie. 
 
In het park rondom het gemeentehuis staat ook  een  pittoreske toren, overblijfsel 
van een waterburcht uit de 13de eeuw, waarmee de legende van de Heilige Alena is 
verbonden. De ijskelder in het park, vormt een ideale overwinteringsplaats voor 
vleermuizen, waarvan er nog enkele tijdens ons bezoek, aan het gewelf hingen. 
 
Na deze forse cultuurbrok, stapten we af in café “de Rustberg” in Schepdaal, het 
supporterslokaal van Remco Evenepoel. Naast allerlei memorabilia van de gevierde 
wielrenner, waren er ook enkele fervente supporters die close zijn met Remco, en die 
ons maar al te graag te woord stonden. 
Dilbeek, een gemeente “in de schaduw” van Brussel, heeft nooit de taalfaciliteiten 
aanvaard. Daardoor heeft een echte verfransing zich er niet kunnen doorzetten (tot 
nu toe). 
 
Na deze cultuurrijke tocht, keerden we Merchtemwaarts, met het gevoel dat er nog 
wel parels aan de Brabantse kroon zijn, die een bezoek waard zijn. Wie ideeën heeft, 
laat maar horen. 
 
Gabriël Ysebaert 

         
 

     



Het mysterie van de nacht 
zaterdag 26 oktober. 

 

Het mysterieuze mysterie van de nacht gaat door op zaterdag 26 oktober in Sint-

Donatus Basisschool, Maurits Sacréstraat 42 - 1785 Merchtem. 

Het mysterie van de nacht is een tocht waarbij de kinderen samen met de 

(groot)ouders op stap gaan. Onderweg word je verrast op mysterieuze plaatsen. Dit 

jaar gaan we exclusief langs en door Merchtemse gebouwen (oa oud 

moederhuis, August De Boeckhuis, gemeentetuin, gemeentehuis,…… 

De tocht bedraagt ongeveer een 5 km, mogelijk met buggy’s (behalve in sommige 
gebouwen). Honden en grote zaklampen laten we zeker thuis. 
Het is top als kinderen en volwassenen verkleed deelnemen. 
 

Wil je zeker zijn dat je kan deelnemen : 
Voorinschrijvingen voor niet-leden is mogelijk vanaf 7 oktober via 
www.kwbmerchtem.be – leden kunnen inschrijven vanaf 24 september.  
Niet ingeschreven en je wenst deel te nemen aan de tocht: kom langs en we bekijken 
daar of je nog kan meestappen. 
 
Vrij vertrek tussen 18 en 20 uur, geef je uur van vertrek (met tijdsspanne van 20 

minuten speling)  door bij de inschrijving - betaald is ingeschreven. Voor je start kan 

je gerust nog een griezeltje drinken en zo kunnen wij de start in goede banen leiden. 

Start: vanaf 18 u. tot 20 u.   

Deelname aan de tocht kost:  
Leden € 5 pp - Niet leden: € 7 pp  
Inbegrepen : een versnapering en een drankje en verzekering tijdens de tocht. 
Tot dan. 

 

 

http://www.kwbmerchtem.be/


Kookavond 
 

Bij de start van het nieuwe werkjaar hebben we weer 

een heleboel kookavonden in petto! Maak je messen 

maar terug scherp en leg die snijplank al maar klaar 

want de eerste avond is op dinsdag 17 september. 

We gaan deze keer zelf de tuin in en plukken de nodige zomergroenten vooraleer we 

alles klaarmaken. Daarom gaat de kookavond door op het Gezonde Plukveld bij 

Luc Robberechts in de Galgestraat. Wie graag het plukveld eens bezoekt en mee 

de groenten komt plukken kan net voor de kookavond langskomen vanaf 19 u. 

We starten met een heerlijke minestronesoep, gevolgd door een torentje van gegrilde 

zomergroenten, en eindigen met een Côte à l’os op de barbecue met groentespies-

garnituur. 

Praktisch: 

Kookavond 17 september, 19.30 u. (19 u. als je mee groenten gaat kiezen) 

Gezonde Plukveld, Galgestraat 33 

Breng je keukenmes en snijplank zeker mee! 

 
 

 
 

Dagfietstocht van 11  augustus 
 
De dagfietstocht wordt een jaarlijkse gewoonte. Het was warm, niet allen het weer 
maar ook de fietstocht allemaal met warme mensen. We helpen mekaar, vertellen  
over wat ons bezighoudt  en er wordt heel veel gelachen. De maneblussers van 
Mechelen verwelkomden ons in het Vrijbroekpark met een lekkere maaltijd; soep, 
stoofvlees of vol-au-vent, een lekker taartje en wij hadden energie genoeg om verder 
te fietsen. 
Twee tussenstops om bij te tanken, ja , we hadden echt dorst. 
Hoedje af voor de organisatie om ons een veilige, plezante, mooie en veilige dag te 
laten beleven.  

Evert VM 
 
Een deugddoende attentie van iemand die deze fietstocht mee heeft gereden  
 
Aan het KWB-team, 
Een dikke pluim voor de organisatoren van deze mooie fietsdag. Begeleiding, 
volgwagen, stopplaatsen, lekker eten, mooie wegen, goed gezelschap. De warmte 
nemen we erbij! Voor herhaling vatbaar! 

 
Germaine DM 

.



Darts  
 

We starten het dartsseizoen op vrijdag 13 september in het  
KWB-lokaal om 20 u. Wie op kermismaandag niet in de prijzen  
viel kan zich dan toch wel bewijzen. 
 

En iets nieuw voor de kinderen van onze KWB leden 
 

Op zaterdag 19 oktober worden de kinderen verwacht om te dartsen. 
Van 18 u. tot 20 u. krijgen ze  de kans om hun kunnen te bewijzen in het KWB-lokaal 
daarna is het aan  de volwassenen van 20 u. tot ….Veel plezier … 
 

 

Petanque! 
 

Op donderdag 5 september wordt er dit jaar een laatste keer  

petanque gespeeld aan het KWB-lokaal. Dit is wellicht 

de kans om nog eens echt je kunnen te laten zien. 

Het wordt misschien een wat feestelijke slotavond. 

 

 

Padel mee met KWB! 
 

Op maandagavond 9 en 23 september om 19.15 uur ter 
plaatse in tennisclub Diepenbroek.. We starten om 19.30 u.  
Waar: Tennisclub Diepenbroek, Diepenbroek 22, 1745 Opwijk. 
Ga gerust ook eens kijken naar hun website, 
https://www.diepenbroek.be 

 

Mannen, we gaan paddelen. Heb je dit nog nooit gespeeld! Geen probleem, iedereen 
is welkom. Al het materiaal is aanwezig (een kunststof racket en balletjes). Zorg zelf 

wel voor sportieve kledij en sportschoenen 😊 De terreinen zijn tot onzer beschikking 

van 19.30 u. tot 20.30 u. Daarna kunnen we in de bistro gezellig napraten en op 
krachten komen. Heb jij geen zin om mee padel te spelen. Geen probleem, vanop 
het terras kan je de sportievelingen zien zweten! 

Kostprijs: deze activiteit is gratis. Meer informatie kan je bekomen bij Luc Van 
Campenhout, 0498 570383, luc.vancampenhout1@gmail.com 

 

Warm aanbevolen!!! 

Parochiaal eetfestijn 

Graag  willen we jullie allemaal uitnodigen voor het parochiaal eetfestijn van zaterdag 
14 en zondag 15 september. Met jouw deelname steun je onze parochie voor de 
onderhoud van onze vergaderlocaties 

 

 
 

mailto:luc.vancampenhout1@gmail.com


KWB – Fietsrally – Zondag 23 juni 2024 
 

Ik vond het heel leuk. Maar Ik vond het jammer dat ik verloor. Dus we 

zullen er aan beginnen. Tijdens de fietstocht was ik op het begin veel te 

hard aan het fietsen. Dus ik werd snel moe en kon niet meer. Papa en mama 

en anderen duwden me. Daar was ik dankbaar om. De grote jongens 

mochten verder fietsen. Schoen gooien vond ik leuk. Wel jammer  dat er een 

lange rij was. Bij de drank was er ook een lange rij. Maar het was wel leuk. 

Bij het hooi gooien was er geen rij dus we waren direct aan de beurt. De 

ijsjes vond ik lekker toch jammer dat er geen schepijs was . De BBQ was 

heerlijk. 

Mon Scheirlinckx 
 

(Het verhaal van een jonge deelnemer aan de fietsrally). 
 

 
 

De winnaars van deze fietsrally samen met voorzitter Frans op de foto 

 

Wistje!! 
 

➢ Knappe organisatie, mooie rustige weg en zeer goed uitgestippeld met KWB-
bordjes op alle kruispunten;. 

➢ Toffe spelletjes die een beetje een copy waren van de avond ‘smijt er es mee’. 
Soms was de wachttijd even te lang, maar er was een lekker zonnetje en we 
kregen een drankje en een frisco. 

➢ Barbecue was lekker 
➢ Dit alles zorgde voor een fijne zondagnamiddag.  
➢ Bedankt aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft. 

 
 

Noteer al in je agenda! 
 

Op dinsdag 15 oktober plannen we een bezoek aan een hoor centrum. Meer info in 

de Kleine Raak van oktober. 

 



Vissen aan de vijver editie 2024 
 

 
 
 
 

 
Editie 7 van ons visweekend gaat dit jaar door op zaterdag 7 september.  

We reserveren terug een plekje naast de vijver om onze tentjes op te zetten. Er is net 

zoals vorig jaar ook de mogelijkheid om een chalet voor 4 personen te huren. 

Wie graag al wat gaat oefenen kan gerust al een dagje vroeger beginnen. Dit wel 

voor eigen rekening en onder voorwaarde dat niet alle vissen opgevist worden. 

 

Wat verwachten we van u: 

-  Vrijdag vrij vertrek, Zaterdag om 8u vertrek aan de werkman…  

-  Je eigen slaapgelegenheid (tent, camionette, sleurhut…) of chalet 

-  Inschrijven bij nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be  0479460051 

 

 

 

Startvergadering  
 

Vrijdag 4 oktober 19.30 u. - Zaal ’t Vijverdal 
 

 
 

➢ Wil je iets meer weten over de interne keuken van onze afdeling? 
➢ Hoe zit het met het ledenaantal? 
➢ Zit er nog wat geld in onze KWB-kas? 
➢ Was ons voorbije activiteitenaanbod een succes, hebben onze leden dit 

kunnen appreciëren? Wat kan beter? Een evaluatie is zeker aan de orde. 
 

➢ Was onze kermis een succes, niet alleen het financiële; ook de aanwezigheid 
van onze leden en natuurlijk van de activiteiten die er werden georganiseerd? 
Heel veel vrijwilligers hebben meegewerkt, waarvoor dank. 

 

➢ Wat heeft het nieuw jaarprogramma te bieden? Welke initiatieven mogen we 
verwachten? 

 

➢ Dit alles wordt door het bestuur op een creatieve en zelfs ludieke manier aan 
ons voorgesteld. Een hapje en een drankje zal er zeker niet ontbreken en voor 
de sfeer zorgen we met zijn allen. 

 
Zeer zeker warm aanbevolen. 

mailto:nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be


KWB KALENDER SEPTEMBER – OKTOBER 2024 
 

SEPTEMBER 2024 

Donderdag 05 september Afsluitavond petanque 

(6) – 7 – 8 september Vissen aan de vijver 

Maandag 9 september Padel 

Vrijdag 13 september Darts 

14 en 15 september Parochiaal eetmaal 

Dinsdag 17 september Kookavond 

Vrijdag 20 september Thema-avond ‘verkiezingen’ 

Maandag 23 september Padel 

Donderdag 25 september Start pingpong 

Vrijdag 27 september Bezoek wijndomein in Herzele 

 

 

OPKTOBER 2024 

Vrijdag 4 oktober  Startavond 19.30 u. zaal ‘t Vijverdal 

Vrijdag 11 oktober  Start kaartkampioenschap wiezen 

Dinsdag 15 oktober  Bedrijfsbezoek hoorcentrum Aerts 20 u. 

Woensdag 16 oktober Kookavond 19.30 u. Kerkeboomgaard 

Zaterdag 19 oktober Darts voor tieners 18 u.  

    Darts om 20 u. 

Zaterdag 26 oktober Mysterie van de nacht 

 

Elke donderdag om 20.30 u. in de kleine zaal van de sporthal 
 

 
 

 


