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WIJ GEDENKEN 
 

 Jan Heyvaert weduwnaar van Jeannine Huygens 
Grootvader van KWB’er Jeroen Tassenoy 
 
Joachim Schulze, echtgenoot van Jana Cnapelinckx 
Schoonzoon van KWB’er Chris Cnapelinckx 
 

 
 

             
 
 
 

Moederdag 
 
Een mooie dag om te vieren  

ongelooflijk en zo hartverwarmend 

wat er in het leven van een moeder gebeurt 

van barenswee tot geboorte 

tot deelgenoot worden van de gemeenschap die kinderen liefheeft. 

 

De zorg voor het gezin 

de bezorgdheid voor kinderen over de hele wereld. 

De traan bij het verbergen van verdriet . 

 

Moeder, 

ik heb je lief doorheen de gebeurtenissen van iedere dag 

ook al ben ik je verloren  

kijk je toe van hierboven,  

een bloem op je graf, 

geeft me weer het gevoel van je warmte  

die je voor mij had. 

 
Norbert 

 
 

 

ZONDAG 12 MEI 

 

Aan alle vrouwen die op één of andere wijze zorg dragen voor kinderen in onze 

samenleving wensen we een deugddoende Moederdag. 

In het KWB-lokaal vieren we ze allen en ze worden verwend met een kleine 

attentie. 

 

 

 



 
 
 

 
Op de terreinen van de KSA Merchtem (Lt.J.De Windestraat 60) om 19.15 u. 

 
We starten om 19.30 u. 
 
Wanneer: dinsdagavond  30 april  2024. 
 
Mannen, wie smijt of sjot het verst, het raakst ? 
 

➢ Sjakossen werpen  

➢ Sloef schieten  

➢ Zandzak werpen 

➢ Papier werpen  

➢ Band werpen      

➢  … 

Kom zeker in korte broek, ‘t zal zweten worden  
Ook voor niet sportievelingen, aanmoedigen mag en kan. 

 

Kostprijs: deze activiteit is gratis 
Meer info: Hugo Willems, hugo.willems@kwbmerchtem.be, 0477 633497 
Om een idee te hebben hoeveel leden we mogen verwachten, zou 
het tof zijn dat je iets laat weten aan Hugo. 

Het spreekt voor zich dat je de avond zelf ook nog welkom bent 😊 

Napraten doen we in het KWB lokaal rond 23 u . 

 

 

Fietstocht 
Woensdag 22 mei 
Vertrek 19 u. aan het lokaal 
 
We fietsen aan een gezapig tempo met de nadruk om te genieten van de natuur en 
om te kunnen luisteren naar het verhaal van de medefietsers. 
We starten om 19 u (let op in het programmaboekje staat 19.30 u. maar dan ben je te 
laat). 
 
Aloïs, een kenner van mooie fietstochten, zal ons voorrijden naar en door de 
Vlassenbroekse polder. 
 

✓ De banden van je fiets zijn opgeblazen? 
✓ Een korte broek en een hesje zijn aan te raden. 
✓ Wat geld in je portemonnee voor een drank- en plasstop onderweg en voila je 

bent klaar om te starten. 
Tot dan 
Hou alvast woensdag 5 juni vrij want dan rijden we opnieuw een fietstocht 

Smijt er eens mee 

 



Het verlangen naar vrede en veiligheid is eeuwenoud 
 

KWB nodigde vorige week Tom Plasschaert uit voor een voordracht over Israël en Palestina. Tot in alle 

hoeken was De Werkman gevuld voor wat een uiterst interessante voordracht zou worden. Norbert 

Kemels leidde de spreker in met “Er is onder onze leden veel talent aanwezig. Vanavond willen we 

zoeken naar de achtergrond van het verhaal dat de wereld al maanden bezighoudt. Het is niet de 

bedoeling dat we een standpunt innemen.” De spreker reisde 15 jaar geleden voor de eerste keer naar 

het Heilig Land om er gedurende een aantal weken te gaan werken. Ondertussen was hij – en vaak met 

groepen – al een tiental keer in de regio. “Voor de mensen – zowel in Israël als in het Palestijnse gebied 

– wil ik wél een standpunt innemen,” zo begon Tom een uiteenzetting waarbij iedereen de aandacht 

gaande hield. Met een korte film illustreert hij de schoonheid en de rijkdom van het land. “Nooit nog zal 

mijn mening zwart-wit zijn! Om mijn mening te vormen gebruik ik de sociale media en raadpleeg vele 

kranten, volg ook de standpunten van onafhankelijke organisaties zoals de Verenigde Naties.” Aan de 

hand van geschiedkundige kaarten van het Babylonische, Romeinse en Ottomaanse Rijk toont de 

spreker aan dat de joden doorheen de geschiedenis veel geleden hebben.  Velen gingen in 

ballingschap en vanaf dan kunnen we over de diaspora (grootschalige verspreiding van een volk) 

spreken. Niet te verwonderen dat de behoefte aan veiligheid en daardoor ook het streven naar een 

eigen staat bleef leven. Die belofte van een eigen land voor de Joden kwam er in 1916 door de Britten 

en de Fransen. Maar ‘met respect voor wie er wonen’. Ondertussen vluchtten veel Joden uit het 

Oostblok naar Palestina en ontstonden onder ander de kibboets, succesvolle Israëlische nederzettingen 

die ook steun kregen van  begoede joden uit o.a. de VS.  

 

Na de Tweede Wereldoorlog waren de overlevenden van de ghetto’s in Europa klaar om te vechten 

voor een nieuw land. Zij werden hierin gestimuleerd door westerse mogendheden. In 1948 riep Ben 

Gurion de onafhankelijkheid van Israël uit. 750.000 Palestijnen sloegen op de vlucht, wat gekend is als 

de Nakba (de catastrofe), en de Westbank werd bezet door Jordanië. De vluchtelingen keerden nooit 

meer terug, want de hun dorpen ‘zien er nu anders uit’. Dit is tot op heden voor de Palestijnen een 

blijvend trauma, zelfs als de Verenigde Naties voor de vluchtelingen een  nieuwe organisatie creëerden 

(de UNWRA).  Eigenlijk werden ze op die manier nog steeds bevestigd in hun vluchteling zijn. Bijna 

nergens hebben de Palestijnen volledige burgerrechten, ook niet in Israël waar ze wel 

vertegenwoordigd zijn in de Knesset, het Israëlische parlement. De 400.000 Joodse vluchtelingen die 

na de Nakba uit de Arabische landen werden verdreven, kregen dan weer geen steun.  Israël is na de 

onafhankelijkheid alert en omdat de buurlanden het gerucht verspreiden dat ze ‘klaarstaan om aan te 

vallen,’ neemt het land in 1967 met de Zesdaagse Oorlog zelf het initiatief en bezet de Gazastrook, de 

Sinaï, de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte. Wat in Jordaanse handen was, is nu van Israël, 

zelfs de ruimte rond de Klaagmuur. In 1993 werden onder impuls van de Verenigde Staten de Oslo-

akkoorden gesloten, met een aantal overeenkomsten tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. 



Sindsdien leerden we omgaan met het begrip intifada, de opstanden in de Palestijnse gebieden tegen 

Israël. Omwille van deze opstanden bouwt Israël de muur. We kunnen de Palestijnen enigszins 

begrijpen omdat hun leven verre van makkelijk is, o.a. omdat hun bewegingsvrijheid door de vele 

‘checkpoints’ aan grensovergangen wordt beperkt. Of dit snel zal veranderen? We kunnen het ons 

afvragen, want we kennen het standpunt van de regerende Likud-partij van  Netanyahu: ‘Between the 

Sea and the Jordan there will only be Israeli sovereignty’, met andere woorden: alles is van ons! Ook de 

Palestijnen hanteren dezelfde slogan, maar dan voor een Palestijns land. Ondertussen is er de oorlog 

die, na de terroristische aanslagen van Hamas, in Gaza woedt. We kennen we de dodencijfers, er zijn 

360.000 woningen en 369 scholen vernietigd. Ook 267 kerken en moskeeën. Slechts 10 ziekenhuizen 

‘functioneren’ nog. De Palestijnen kunnen geen kant meer uit.  Er is geen sociale zekerheid om op terug 

te vallen. Op de Westbank kennen de Palestijnen sinds de oorlog nog meer beperkingen en controles. 

Een getuigenis leerde ons dat ook toeristen deze  problemen ondervinden door o.a. de strenge 

controles, de ondervragingen op de luchthaven, het gebrek aan bewegingsvrijheid en de intimidaties. 

Zo ervaren zij ook de pijn van de Palestijnen. 

Tot slot probeerde Tom te zoeken naar ‘oplossingen’. Hij citeert er enkele! Als eerste de optie die 

sommige ultra-rechtse policiti in Israël voorstellen waarbij alle Palestijnen het land uit moeten. Een 

tweede mogelijkheid is ‘voortdoen zoals we bezig zijn’. Een tweestatenoplossing wordt dan door bijna 

iedereen als beste oplossing gezien, maar wat met de 750.000 Palestijnse vluchtelingen zonder land en 

de vele Israëli in de nederzettingen? Op economisch vlak moet Palestina ook kunnen overleven en ze 

hebben hiertoe weinig mogelijkheden buiten het toerisme.   Een vierde oplossing is een 

éénstatenoplossing waarbij Israëli en Palestijnen in één land leven. In dat geval zijn de Palestijnen in de 

meerderheid wat voor de Israëli onaanvaardbaar is.  

Sinds 2005 regeert Hamas in Gaza en het wordt in het kader van de verdeel-en-heers politiek door 

Israël op zijn minst getolereerd om zo de Palestijnse Autoriteit te verzwakken. De aanslagen door 

Hamas op 7 oktober en de inval van Israël in Gaza hebben er ondertussen voor gezorgd dat de 

discussie over de toekomst van Palestina weer op de internationale kalender staat. En wat kunnen wij 

doen? Net als in onze steun voor Oekraïne kunnen we ons ook inzetten voor de Palestijnen door te 

protesteren en petities te verzamelen. Op zijn minst geven we hier steun voor de politici die wél een 

standpunt durven innemen. Giften voor Artsen zonder Grenzen, Unicef, Caritas… komen rechtstreeks 

de bevolking in Gaza ten goede.  De boycot van producten uit Israël behoort voor sommigen ook tot de 

mogelijkheden. Maar waar trekken we de grens? De moslimwereld is in haar steun voor de Palestijnen 

zelf grondig verdeeld. Eigenlijk een vicieuze cirkel waar niet direct een oplossing voor uit de bus komt. 

Wat een leerrijke avond. Bedankt Tom. (Herman Vander Straeten) 

 



Nou gaan ons braai! 
 
Naar jaarlijkse traditie sluiten we de reeks kookavonden af in het voorjaar met een 
BBQ-editie. Deze keer kijken we eens ver over de landsgrenzen heen en zoeken we de 
grillspecialiteiten van Zuid-afrika op, en combineren dit met andere buitenlandse 
smaken.  
 
“Is dat dan met krokodil, giraf of leeuw?” hoor ik 
iedereen nu zeggen. Dat is misschien wat te ver 
gezocht. En een hele springbok voor een uur of 2-3 
boven het open vuur hangen wordt ook een 
serieuze uitdaging.  
Maar een Bobotie, Sosaties of Poussins zijn zeker 
haalbaar.  
Gerookte oesterzwammen, een Smashburger, 
onion bombs, Pork Belly en Dry Rub Ribs laten 
verder het water in je mond komen. 
 
Ook zin in? Dinsdag 14 mei om 19.30 beginnen we 
eraan om alles in kleine groepjes te bereiden en 
nadien samen te proeven. 
 

Praktische details: 

• Datum: dinsdag 14 mei 

• Tijd: 19:30 uur 

• Locatie: De Vuurhaard achter De Werkman 

• Prijs: 10€ 

 

 

 

 

EEN AANRADER! 
 
Op zondag 9 juni (Vaderdag) organiseert de werkgroep welzijnszorg/broederlijk 

delen een ontbijtactie ten bate van Komité Lakay in Haiti en Al-Basma in Beith 

Sahour /Palestina. Je kunt deelnemen aan een ontbijtbuffet in zaal ’ t Vijverdal 

tussen 8 en 10.15 u. of je kunt een ontbijtpakket afhalen of aan huis laten leveren. 

Deelnameprijs is 17 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen tussen 5 en 12 

jaar, te storten op rekeningnr. BE08 8334 8358 8413 uiterlijk 2 juni.  



Fietsrally en BBQ 
 
De examenstress is voorbij en de zomervakantie komt eraan. 

Tijd om te genieten met je gezin en/of vrienden!!! 

 

Wanneer? Op zondag 23 juni 2024 is er de fietsrally met start tussen 13.30 en 

14.45 u., de bbq start vanaf 17u. 

 

Waar: De start en de bbq zijn in de Sint Donatusschool, Maurits Sacréstraat 42 te 

Merchtem. 

 

Heb je zin om met je gezin of samen met vrienden een fijne zondag te beleven? Dan 

is deze activiteit iets voor jullie! 

Een doorgaans vlakke, gezinsvriendelijke, uitgepijlde fietstocht (max 22 km) met 

onderweg verschillende tussenstops en ludieke spelletjes. (voor de sportievelingen 

wordt een extra lus voorzien). 

We vragen 3 euro per deelnemer, een versnapering en een drankje zijn onderweg 

inbegrepen! 

 

We vertrekken met de fiets tussen 13.30 en 14.45 u. 

De bedoeling is dat alle fietsers terug zijn in Sint Donatus tegen 17u. 

Altijd leuke prijzen te winnen voor iedereen! 

 

Heb je geen zin in een fietstocht, geen probleem. Ons terras is doorlopend open! 

Voor de kinderen is er een speeltuin en een springkasteel. 

 

 

Barbecue-time tussen 17 en 18.30 u. 

 

Voor de bbq dien je wel vooraf in te schrijven bij steve@kwbmerchtem.be of 

0472360169. 

Inschrijven kan tot en met maandag 17 juni. 

 

Kinderschotel: 

2 stukjes vlees (kip en barbecueworst) 

Met groentjes en toebehoren voor 10 euro. 

 

Volwassen schotel: 

3 stukjes vlees (brochette, kip en barbecueworst) 

met groentjes en toebehoren voor 15 euro. 

Ben je vegetariër, laat iets weten bij de inschrijving, dan voorzien we het nodige. 

(3 stukjes veggie  met groentjes en toebehoren aan 15 euro). 

 

Meer info nodig: steve@kwbmerchtem.be of 0472360169  

mailto:steve@kwbmerchtem.be
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Proficiat aan alle eerste communicanten en vormelingen 

 
Wegens de maatregelen rond privacy mogen we de lijsten van de eerste 
communicanten en de vormelingen niet meer gebruiken. Dat is toch wel echt spijtig. 
We nodigen alle KWB’ers uit om eens na te vragen of er bij de leden, in je 
vriendenkring of in je buurt geen eerste communicant of vormeling is want een kleine 
attentie bv. een kaartje, doet toch wel heel veel deugd aan de kinderen maar ook aan 
de ouders/grootouders. 
In ieder geval en van harte willen we alle communicanten en vormelingen een 
fantastisch mooie dag wensen met heel veel blijheid en om met de kracht en de 
liefde van Jezus op weg te gaan. 
N’en dikke proficiat aan ouders, de grootouders, meters en peters vanwege KWB. 
 

 
 
Het vormsel wordt gevierd in Merchtem op zaterdag 27 april, voor een attentie 

is het zeker niet te laat. 

De eerste communie heeft plaats op donderdag 9 mei Ons-Heer-Hemelvaart. 

 

 
Geboorte 
 
Lio Louis is het zoontje van KWB’er en trotse vader of papa Jonas De Meuter en 
Melissa. Zusje Nina zal verheugd zijn met haar nieuwe speelkameraad en wellicht 
zal ze al proberen te zorgen voor haar broertje. 

 

Opa – grootvader – opi… 

Een fiere grootvader Georges De Meuter kwam ons in het KWB-lokaal het blijde 
nieuws vertellen van zijn kleinzoon Lio Louis. Proficiat aan de ouders  

  

 

 

Gouden huwelijk 
 
We zetten heel graag koppeltjes die al 50 jaar lief en leed delen met elkaar in de 
kijker. We wensen hen nog vele jaren ‘samen gelukkig’ en in een goede gezondheid. 
In de maand mei vieren 2 KWB’ers hun gouden jubileum 
 

➢ Frans De Meuter en Christiane Van Den Abeel 

➢ Luc Heylen en Christiane Cools 



?Stadsbezoek? 
 

Of wordt het iets anders… 

 

Wat kunnen we jullie al verklappen? 
 

✓ Dat het doorgaat op vrijdag 21 juni om 18.15 u. 

✓ Dat we vertrekken met de bus aan de kerk van Merchtem. 

✓ Dat de prijs 8 euro is (je kan dit de avond zelf betalen, maar neem gepast 

geld mee). 

✓ De mannen nog eens alleen op stap mogen 

✓ Er zijn die de gids zullen kennen. 

✓ Het niet zo ver weg is. 

✓ De voorzitter misschien trakteert… 

 

Wie al durft in te schrijven, dit kan  bij steve@kwbmerchtem.be of 0472360169 

 

 

 

 

Kwb gezinsweekend? Een perfect moment om met 5 te gaan lopen! 

Wat is een beter moment om mee te doen met de Kwb trailchallenge dan op 
gezinsweekend? In de namiddag zijn we met 5 de wind en een kleine bui gaan trotseren 
om een loopje van 6 km te gaan doen. Maar de vraag is natuurlijk of we daarmee de 
grootse groep waren deze maand, want dat was de uitdaging van de maand.  

Wie doet mee aan de challenge van Kwb voor de 
maand mei? In mei dagen we je uit om een wandeling 
of loopje te doen op een ongewone manier en dit op 
de Strava groep te zetten. Loop je al eens graag 
achterwaarts? Of doe je 30 km met een rugzak gevuld 
met zand? Degene die de meest ongewone heeft wint ! 

mailto:steve@kwbmerchtem.be


Met kermis gaan we kleur bekennen!!! 
 

Op kermiszondag 18 augustus is het zover, dan gaat onze jaarlijkse 
legumenkermiswedstrijd door. Dit jaar gaan we onze kunde in zoete 
paprika’s kunnen bewijzen. Tijdens het groeiproces en afhankelijk van 
hoeveel zon, liefde  we geven aan onze plantjes zullen deze langzaam 
van kleur veranderen en alsmaar zoeter worden. Dit gebeurt van groen 
naar rood, met daartussenin geel en oranje , donkerpaars en al zijn 
mogelijke schakeringen. De rode paprika heeft het langst gerijpt en is 
daardoor het zoetst van smaak. De groene paprika heeft daarentegen 
het kortst gerijpt en is daarom bitter. 
 
We kijken al uit naar zoete paprika’s in alle kleuren, maar geen paprika’s 
zonder plantje natuurlijk. Wie graag deelneemt kan zijn plantje komen 
afhalen in de werkman op Moederdag, zondag 12 mei . 
 
De plantjes worden u aangeboden door KWB, dus gelieve voor 11 mei 
uw plantje te reserveren (ééntje, want met 2 samen gaan ze automatisch 
beginnen blozen). 
Hiervoor stuur u best een mail naar frans.robberechts@kwbmerchtem.be 
 
Er zijn prachtige prijzen te winnen voor: 
 

- De zwaarste zoete paprika 

- De zoetstuitziende paprika 

- De origineelste KWB paprika 

 
- De jury zal tijdens een zoete paprika-knalwedstrijd  winnaars 

uitroepen in de categorie: 

o De best knallende zoete mannelijke paprika 

o De best knallende zoete vrouwelijke paprika 

o De best knallende junior paprika 

 

Tot  aan de Werkman!!!!  
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    Begeleide wandeling Sigmaproject 
Vlassenbroek 

 
 

➢ We vertrekken met de auto om 13.30 u. aan het KWB lokaal en 

worden rond 14u verwacht  aan het kerkje van Vlassenbroek. 

Parkeren kan in de buurt en langs de dijk . Je kan natuurlijk 

met de fiets naar Vlassenbroek rijden. 

➢ Zondagnamiddag 2 juni 2024.  
 
Vrouwen, mannen, kinderen, graag stellen we jullie een toffe wandeling 

voor onder begeleiding van een gids . 

 

Sigmaproject Vlassenbroek staat voor bescherming tegen water .  

Het Sigmaplan is een project van de Vlaamse overheid dat het risico 

op overstromingen rond de Schelde en haar zijrivieren moet verkleinen. 

In 2030 worden de laatste plannen van het Sigmaplan afgewerkt en zou 

de Schelde en haar zijrivieren klimaatbestendig zijn tot het jaar 2100.  
 

Behalve watersnood voorkomen wil het 

Sigmaplan ook typische riviernatuur in ere 

herstellen. In totaal neemt het Sigmaplan zowat 

260 kilometer rivierenland onder handen. 

Vlassenbroek is een Sigmagebied dat bijna klaar 

is . 

 

Kostprijs: gratis  

 
 
 

 
Meer info:  

Om een idee te krijgen hoeveel deelnemers we mogen verwachten, 

graag een seintje aan luc.vancampenhout1@gmail.com of  0498 /570383.  

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Overstroming
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)#Zijrivieren
mailto:luc.vancampenhout1@gmail.com


Ahoi Piraten: gezinsweekend Duin en Zee, Oostende 2024, 
 

85 Piraten zakten op vrijdag 19 april af naar jeugdherberg duin en zee in Oostende. 

Bij aankomst vonden we op onze kamers verschillende stukjes van wat leek op een stukje 

schatkaart. Piratenhotdog en piratenkaas kon onze lege magen vullen. 
 

Na het overlopen van ons weekendprogramma kregen we een filmpje voorgeschoteld.   

Kapitein Thomas, Woeste Wouter en Blinde Bart (KWB) nodigden ons uit om te helpen 

zoeken naar de legendarische schat van Kapitein Cardijn. 

Telkens we opdrachten uitvoerden konden we stukjes van de schatkaart verdienen. 

Later op de avond zorgden Kapitein Rubin en Piraat Van Molle voor een topquiz. Piraat 

Jürgen schoot ter hulp bij de vertaling van de westvlaamse woordjes. 

Piraat Mertens en Piraat Blinde Bart trompetterden ons in de ochtend uit bed met een 

piratenliedje. Na een gezond ontbijt zijn we op zoek gegaan naar nog meer stukjes kaart. 

Deze konden ons leiden naar Deschildere, waar we Oostendse charcuterie konden proeven. 

Een bezoekje aan het strand recht tegenover onze herberg mocht ook niet ontbreken. 

Strandvoetbal, putten graven, kastelen bouwen en zelfs een frisse duik zorgden voor veel 

vertier. 
 

De avond werd door Joris opgevrolijkt met een laddercompetitie waarbij we in groepjes 

werden uitgedaagd om verschillende opdrachtjes uit te voeren. 

Spek met ei en en koffiekoeken vulden onze magen op zondagochtend. 

Visser Jurgen bracht ons 2 kg garnalen. Hij had een stukje schatkaart gevonden op zee. Om 

dit stukje te krijgen moesten we wel eerst zijn garnaaltjes pellen. 

De schat werd nabij de herberg gevonden op 20 stappen van de achterdeur. 

Kapitein voorzitter en Piraat ex voorzitter zorgde voor een geslaagde piraten BBQ. 

Op naar volgend jaar piraatjes 

 

Wist je dat: 
 

• Een zwinemutse een oostends streekgerecht is? 

• Er 2 verjaardagen en 1 jubilee werden gevierd? 

• Dat er valsspelers waren 

• Dat er 72 000 inwoners zijn in oostende 

• Een Roggeei werd gevonden op het strand 

• Er iemand 2 kilo prepare meenam zonder het te weten 

 



 

KWB ra(a)ke wijnwandeling  
vrijdag 31 mei 2024  

 

We vertrekken voor onze wijnwandeling aan de 
tuinbouwschool (hoofdingang).te Peisegem om 19 u. 
 
We wandelen voor een inspirerende tocht 
van een kleine 5 km langs landelijke wegen 
in den boskant. Het concept is intussen 
gekend. 
Onderweg genieten we van de natuur, 
gekruid met een deugddoende babbel in fijn 
gezelschap. Op onze stopplaatsen proeven 
we van een glaasje wijn vergezeld van een 
bijpassend hapje, een mooie bezinnende 
tekst, een liedje, een kwis, een……………  
 
Op onze verschillende stopplaatsen krijgen we stof tot nadenken om te 
bespreken gedurende de wandeling. De afwisseling van inspirerende 
tekst en een ludiek moment kruidt deze wandeling. 

 
En lust je geen wijn….. geen probleem,  
ook jij bent van harte welkom.☺ ☺  
 
Vooraf inschrijven hoeft niet!  
Meer info: wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660. 

 
De deelnameprijs bedraagt €10. (ter plaatse te betalen). 
 

 

 

 

 

 

 

De kleine raak is beschikbaar in de werkman vanaf 30 april! 

mailto:wouter.kemels@kwbmerchtem.be


 

Pingpong 
 
Wekelijks spelen we op donderdagavond wedstrijdjes in de 
judozaal van de sporthal. 
We starten telkens om 20.30 u. en eindigen om 22 u. (met de 
pingpong ☺ ). Nieuwkomers zijn natuurlijk altijd welkom. 
En pingpong is super goed om de conditie en voor de kilo’s  
In bedwang te houden. 
 Op donderdag 30 mei sluiten we het pingpong seizoen af. 

 

 
 
 
 

 

Darts 
 

Volgende darts: 
vrijdag 24 mei om 20 u. - KWB-lokaal 
 
 
Beste dartsliefhebbers,  
 

➢ Vrijdag 24 mei is het dartsavond in de werkman.  

➢ We starten om19:30 u. tot 22 u.  

➢ Warm jullie pijlen en ellebogen al maar op.  

➢ Die avond verwachten we jullie mooiste gooikunsten .  

➢ We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen voor een avond vol cricket en 

gezelligheid.  

 

 

 

Petanque! 
 

Als de zon er terug wat beter doorkomt en we de wind en de regen achter ons 

kunnen laten start zoals gewoonlijk het petanque seizoen. 

 

Donderdag 6 juni om 19.30 u. 

Terreinen aan het KWB-lokaal 

 

Breng je petanqueballen en het varkentje(couchonnet) mee. Als je over geen 

petanqueset beschikt… er is zeker nog een setje voorradig in het KWB-lokaal.  

Ook beginners zijn van harte welkom. Wie gooit er een partijtje mee??? En oefening 

baart kunst! 

 

 

 



Kaartkampioenschap ‘Wiezen 
 

  ♥♦  Finaleavond op vrijdag 12 april 2024  ♠♣ 
 

Het was enorm spannend tot op de meet en met een banddikte(3 puntjes) werd alles 
beslist. Op de avond zelf kwamen 32 kaarters opdagen en Geert Ringoot, de 
medeorganisator, won met 61 punten. Met heel veel deugd kijk ik terug naar deze 
avond, het was leuk met Luc, Roger en Luc. 
 

Voorzitter  Frans Robberechts mocht de einduitslag meedelen. 
 

1. Danny Roelands   186 punten 
2. Norbert Kemels 183 punten 
3. Luc Vrijders  160 punten 
4. Francis Pauwels 158 punten 
5. Lisette Willocx 149 punten 

 

Chantal zorgde voor een toffe prijzentafel voor iedere deelnemer. 
In zijn slotwoordje bedankte Geert alle deelnemers en hij bevestigde dat in de herfst 
er opnieuw een kaarttornooi van start zal gaan. 
Geert bedankte Johan Vrijders die met de computer de uitslag berekende. 
Dank ook aan de tapploeg met Flor, Rudy, Marc en Hedwig en aan de opkuiser van 
dienst Aloïs. Francis werd als medeorganisator en voor het bijhouden van de punten 
bedankt en tot slotte kregen Hugo, Walter en Roger een warm applaus voor het 
steeds klaarmaken van een  hapje. 
Deze finaleavond werden we verwend met fricassee (kapotte kiek) en frietjes. 
 

Wistje 
 

 Dat er 5 Luc (ken) aanwezig waren. Luc Ringoot, Luc Vrijders, Luc Van 
Campenhout, Luc Van Schuerbeeck en Luc Raeymaekers. 

 Dat Wouter deze kaartavonden afsloot met – 102, er valt nog  wat te leren! 
Maar ook Dirk Carpels – 79 en Louis Van Schel – 56 zaten onder het 
vriespunt. Niks mannen volgend jaar beter. 

Norbert 
 

 
 

onder van links naar rechts Frans, Francis en Geert 
boven: van links naar rechts, Johan, Norbert, Danny en Luc 



KWB KALENDER MEI 2024 – JUNI 2024 
 
 

Mei 2024  

Woensdag 1 mei  Op de kinderboerderij met het gezin 

Zondag 5 mei  Parochiedag 

Donderdag 9 mei   Eerste communie 

Zondag 12 mei  Moederdag in het lokaal 

Dinsdag  14 mei  Kookavond bbq 

Woensdag 22 mei  Rustige fietstocht opgelet vertrek om 19 u. 

Vrijdag 24 mei  Darts 

Donderdag 30 mei  Afsluitavond van de pingpong 

Vrijdag 31 mei  Ra(a)ke Wijnwandeling 

 

JUNI 2024  

Zondag 2 juni  Natuurwandeling Vlassenbroek 

Woensdag 5 juni  Rustige fietstocht 

Donderdag 6 juni  Start petanque 

Vrijdag 7 juni  Wijnwandeling wordt  dit jaar georganiseerd op 31 mei 

Zondag 9 juni  Vaderdag in het lokaal 

Weekend 15 – 16 juni Fietsweekend 

Vrijdag 21 juni  Stadsbezoek 

Zondag 23 juni  Fietsrally 

Woensdag 26 juni  Wijkmeestersvergadering 

 

Elke donderdag vanaf juni petanque om 19.30 u. aan het KWB-lokaal 
 

 


